Alle lemuren en slingerapen
leren het grijpfijne in
oerbossen. Wij op het asfalt
worden getroffen door
breukzak en wervelzwakte.

Prijsdier Taal, je wordt zo vaak
misvat. Verzoen ons liever met
gebaren. Een opgestoken hand
ontwapent, hoe graag een mens
ook het brullen na wil apen.

Emma Crebolder

Mijn gade slaapt op zijn rug, ik
word in mijn vroegste pose neergelegd.

Zo ben ik terug bij wie mij

baarde. Ik blies tegen het nog
ongebroken vlies totdat ik
verdreven werd uit wolk en vocht.
Het was oorlog nog en ik vond twee
helmen op pas gedolven graven.

Ik leerde water dragen en hoe

ik mij tot de mens verhouden moest.

Emma Crebolder



